ntwerpen, haven en stad, een eeuwenoud
creatief broeinest waar kunst en cultuur tot
het dna behoren. Wie de geschiedenis van
Antwerpen bekijkt, kan het niet ontkennen,
deze oude dame heeft altijd iets gehad met kunst
en cultuur. Schilderkunst, boekdrukkunst, literatuur,
tapijtkunst, het hoort bij deze stad. Als internationale
havenstad bracht dit de burgers niet alleen economische
welvaart, maar het leverde ook een bloeiende
kunstscene op die tot ver buiten de grenzen bekendheid
verwierf. De ontmoetingen met andere culturen, de
open blik op de wereld en een haven als gateway bracht
mensen, ideeén, kennis en kunst samen.

Ook anno 2017 is dit niet anders, Antwerpen is een
levendige stad, met een bruisend cultureel leven
en een platform voor hedendaagse kunst. De stad
blijft een aantrekkingspool voor kunstenaars,
modeontwerpers, muzikanten, ... een vruchtbare
bodem voor creatief talent.

Geen Antwerpen zonder zijn haven, geen haven
zonder zijn stad. VERBINDING is de basis waarmee
we als havenbedrijf en —gemeenschap werken om
het maatschappelijk draagvlak van de haven op

te bouwen. Verbinding tussen de stad/regio en

de haven, verbinding tussen duurzame economie

en duurzaam leven, ... Ook in de manier waarop

we dit proberen te doen is verbinden/verbinding

het kernwoord. We organiseren zelf heel wat
evenementen met maar één doel, onze medeburgers
aparte en aangename momenten aanbieden om de
haven beter te leren kennen. We hebben het ook
fysiek gemaakt door een ambassadeurswoning voor
de haven te bouwen, het MAS Havenpaviljoen, waar
de deur altijd open staat voor wie zich wil informeren,
een toegangspoort naar de haven en het Havenland.
En we doen dit ook met een uitgebreid sponsorbeleid
dat op drie pijlers rust, kunst en cultuur, sport en
maatschappelijke associatie.

We investeren in structuren, organisaties,
evenementen, m.a.w. we investeren in mensen.

We geven u een inkijk in wat we doen en waarom we
het doen. Hoe ziet de betrokkenheid van de haven
eruit als het gaat om kunst en cultuur? Onze context is
deze stad en deze regio, samen met onze stakeholders
en voortbouwend op wat is en was, op een stevige
historische basis maar met de blik vooruit, op de
toekomst. En de vraag die Antwerpen Culturele
Hoofdstad 1993 stelde, is ook in 2017 nog altijd een
geldige doordenker: Kan kunst de wereld redden?
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De kunst van een Havenhuis

Toen het Havenbedrijf Antwerpen vier jaar geleden een wedstrijd
uitschreef voor een nieuw Havenhuis, was dit het begin van een mooi
verhaal. Een nieuwe werkplek, symbool voor de band tussen heden
en verleden, tussen stad en haven, tussen Antwerpen en de wereld.

De plek waar het nieuwe Havenhuis moest komen, was op zich al
symbolisch, op de grens tussen haven en stad, op een plek waar een
replica staat van een oud Hansa-huis. Dat gebouw was op zijn beurt
een kopie van het in 1564 opgerichte Hansa- of Oosterhuis B3, de
verblijf- en opslagplaatsen van het Noord-Duitse koopliedenverbond
Hansa, dat in 1893 werd verwoest door een brand. En op de plaats
waar dat oorspronkelijke Hansa-huis stond, op het Eilandje tussen
het Bonapartedok en het Willemdok, staat nu het Museum Aan de
Stroom (MAS). De cirkel is dus rond.

Maar terug naar ons Havenhuis. Het moest een internationale
ontmoetingsplek worden, met respect voor het geklasseerde
gebouw, en in een hedendaagse architectuur van topkwaliteit.
Het Havenbedrijf wilde met zijn nieuwe kantoren aan de stad

en de omgeving een iconisch gebouw schenken, een plek die
schoonheid uitstraalt en een toegangspoort naar de haven. Uit de
internationale wedstrijd werd het ontwerp van de Iraaks-Britse
architecte Zaha Hadid gekozen. Zij was er niet alleen in geslaagd
het oude beschermde Hansa-huis integraal te incorporeren in haar
ontwerp, de jury was bovendien bijzonder onder de indruk van

het gedurfde design. Met het architecturaal verbluffende ontwerp
schrijft het Havenhuis zich ook op een wonderlijke manier in, in de
eeuwenoude dialoog tussen stad en rivier. Een landmark, innovatief,
duurzaam en met een volledige glazen bovenbouw.

Een Open Huis moest het worden. De 10.000ste bezoeker werd

6 maanden na de opening in de bloemen gezet. Het gebouw

blijkt een bijzonder sterke aantrekkingskracht te hebben en laat
niemand onberoerd. De geleide bezoeken worden almaar uitgebreid
om aan de vraag te kunnen voldoen, de talrijke aanvragen voor
evenementen, bezoeken en ontvangsten van lokale en (inter)
nationale haven- en niet-havengerelateerde bedrijven tonen aan dat
het open-huis-idee meer dan geslaagd is.
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Sponsor van
mogelijkheden

Zoals eerder aangehaald is sponsorschap een van onze
belangrijkste middelen om de verbinding te maken met de
maatschappij. Bij sommigen zijn we hoofsponsor, andere
organisaties en verenigingen steunen we al jaren, we organiseren
evenementen samen met andere stakeholders, of we bieden
materiéle ondersteuning zodat de organisatie sowieso mogelijk
wordt. We sponsoren kunst en cultuur met een grote K, maar
evengoed kleine, lokale evenementen. Er is aandacht voor
eenmalige dingen, maar onze bijdrage is evengoed structureel
over een aantal jaren. Maar wat biedt dit op het terrein?

Stel, u komt als ESPO-jurylid/bezoeker deze zomer naar
Antwerpen, en u wilt kunst en cultuur snuiven en tegelijkertijd
ervaren wat de betrokkenheid is van het Havenbedrijf en

de havengemeenschap in het culturele leven van de stad

en de regio.

Een dag Port
of ARTwerpen

Je kiest natuurlijk het Havenhuis B als startpunt, de perfecte
combinatie van economische havenactiviteit gevestigd in een
architecturaal juweel. In het atrium kan je meteen op de grote
vloerfoto B de schaal van de haven en de stad in je opnemen.

We nemen je mee naar het Eilandje EH waar het Havenbedrijf tot
voor kort zijn kantoren had. De ideale locatie om kennis te maken
met een deel van ons erfgoed. Je kan er als bezoeker een fijne
wandeling maken en kennismaken met heel wat aspecten van de
stad en de haven. Het Eilandje zelf hebben we een aantal jaren
geleden teruggeschonken aan de stad. Als Havenbedrijf hebben
we eerst nog geinvesteerd in de heraanleg zodat deze site met de
oudste dokken verder kon uitgroeien tot een levendige buurt waar
het fijn is om te vertoeven. In en om de dokken vind je 5 beelden
die gebaseerd zijn op het werk van Eugeen van Mieghem,
maritiem kunstschilder verknocht aan de rivier en de haven.

‘De Landverhuizer’, ‘Het Havenmeisje’, ‘Wiske' H ...

We starten in het Sint-Felixpakhuis Hl, een tot de verbeelding
sprekend pakhuis uit de negentiende eeuw dat mooi werd
gerestaureerd. Waar vroeger koffie, graan, kaas en tabak werden
opgeslagen, worden nu de stads- en havenarchierven bewaard.
Het archief beschikt ook over een uitgebreide beeldbank met meer
dan 70.000 gedigitaliseerde foto’s. Heel wat van die beelden gaan
over de haven, prachtige beelden uit de voorbije eeuwen die de
oude haven en het gebied van het pakhuis K levendig maken.
Maar ook de oude kaarten die er worden bewaard, zijn vaak
juweeltjes. Zo is er een unieke Scheldekaart uit 1505 — 5,5 meter
lang en de grootste picturale kaart van Vlaanderen uit het begin
van de zestiende eeuw.

Zit het papieren geheugen van de stad en de haven in het
FelixArchief, een heel stuk van het materiéle geheugen en erfgoed
zit op een steenworp in het Museum Aan de Stroom B of het
MAS. Als Havenbedrijf en één van de founding fathers dragen
wij dit museum een bijzonder warm hart toe. Dit ‘stapelhuis
voor kunst en geschiedenis’ ligt op een rechte lijn met het
Havenhuis en zoals eerder al beschreven op de plaats waar

het oorspronkelijke Hansa-huis stond dat zijn kopie kreeg in
onze onderbouw. Bovendien is dit architecturale gebouw van
Neutelings Riedijk Architects net als het Havenhuis meer dan
een museum of een werkplek, maar een stadsicoon. Het gebouw
is opgevat als een verzameling opgestapelde museumboxen,
een duidelijke verwijzing naar de haven en de box van de eeuw,
de container.

De zesde etage is bovendien volledig gewijd aan de wereldhaven
en het havenerfgoed H. De presentatie is prikkelend en
innoverend. De objecten worden niet naast elkaar tentoongesteld,
maar met elkaar verbonden in een dynamische scenografie.

Ze informeren niet alleen, maar vertellen verhalen. Ze beklijven, ze
zijn de acteurs in een almaar wisselend theaterstuk. De bezoeker

wordt er extra gestimuleerd door de muziek van huiscomponist
Erich Sleichem of het werk van een hedendaagse kunstenaar in
residence. De geurboxen op de Wereldhavenverdieping prikkelen
niet alleen je neus maar vertellen je ook welke producten langs de
haven van Antwerpen passeren.

En u moet beslist naar het panoramadak gaan om een frisse neus
te halen en de stad en haven te overschouwen. Links de stad,
rechts de haven en ... het Havenhuis.

Terug beneden ben je een stap verwijderd van de Museumhaven
in het Bonapartedok waar de focus ligt op het maritieme erfgoed.
Museumschepen oude havenvaartuigen en —kranen BE. Op gezette
tijden varen oude schepen langs en laten ze de bezoeker
kennismaken met het varend bestaan door de eeuwen heen.

Deze Museumhaven past perfect in het Waterplan dat de stad in
overleg met de stakeholders uittekende en nog verder uitbouwt.

TIJD VOOR DE MODERNE HAVEN?

Dan is het MAS Havenpaviljoen Bl aan de voet van het MAS

het ideale vertrekpunt, een paviljoen dat het Havenbedrijf
bouwde als de ambassadeurswoning van de haven. De 360°-

film M dompelt je meteen onder in de drukke 21ste-eeuwse
wereldhaven die Antwerpen is. Aanraakschermen in de
rugleuningen van de zitbanken vertellen je meer over de beelden
die je net te zien kreeg. Al deze digitale informatie wordt tastbaar
in de verschillende brochures, fiets- en havenkaarten die ter
beschikking liggen. Een permanente staf is bovendien aanwezig
om al jullie vragen te beantwoorden.

Het Havenpaviljoen is een ontmoetingsplaats tijdens de talrijke
evenementen van de haven en de stad, of het nu de Museumnacht
is of de Tall Ships Races B, de start van de verschillende
professionele wielerwedstrijden waaronder de Havenpijl, ...

het Havenpaviljoen is altijd ‘the place to be’.

EVEN STAPPEN LANGS DE SCHELDE

Wie langs de Schelde loopt, maakt kennis met de grootste
museale collectie havenkranen B, kranige oude dames die we

als Havenbedrijf schonken aan het MAS. Een beetje verder vind

je het Red Star Line Museum HE, een pakhuis vol dromen van
mensen die de grote oversteek maakten op zoek naar een beter
leven. In de voormalige loodsen van de legendarische rederij treed
je in de voetsporen van zij die je voorouders hadden kunnen zijn.
Een meer dan actueel thema en dus meer dan een bezoek waard.

Ondertussen heb je zanderige voeten door de vele wegenwerken
die ook de Scheldekaaien een totaal nieuw uitzicht moeten geven.
Kijk over de droogdokken Bl en het water heen en je bent opnieuw
verbonden met het Havenhuis. Hier starten binnenkort de werken
voor het grootse droogdokkenpark. Als Havenbedrijf schenken we
00k dit deel van de oude haven terug aan de stad voor de laatste
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schakel tussen de stad en de moderne haven. Aan de ene kant de
droogdokken en oude werkhuizen die de plek worden voor een
maritieme erfgoedsite, aan de andere kant de Schelde met ruimte
Voor een groot, nieuw stadspark.

SPONSEREN IN LAAGJES

Meer dan genoeg om een dag te vullen, en dan hebt u alleen
maar het Eilandje bezocht. Maar onze steun aan het kunst- en
cultuurleven in Antwerpen en de regio is ruimer en gespreid.

Zo ondersteunen we het Middelheimpark B, een beeldenpark
met 215 beeldhouwwerken met artistieke grootmeesters

als Auguste Rodin, Rik Wouters, Henry Moore naast meer
hedendaags werk van Juan Mufnoz, Franz West of Panamarenko.
Deze oase van rust en schoonheid is een parel.

Kleinere en meer lokale musea zoals het Poldermuseum, Museum
‘De Reede’, ... kunnen jaarlijks beroep doen op het Havenbedrijf
voor een bijdrage aan hun werking. Net zoals het Cultureel
Centrum ‘Ter Vesten' in Beveren op de Linkerscheldeoever.

Of de ‘Roma’ M in Borgerhout. Nu een schouwburg, maar
oorspronkelijk ‘Cinema Roma’, een oude majestueuze zaal die
mee de filmgeschiedenis van de stad Antwerpen heeft bepaald.
Een variétézaal met spektakelshows, galabals, toneelvoorstellingen
en prijsuitreikingen. Iedereen kwam er over de vloer. Na 20 jaar
leegstand is de zaal heropgebouwd door vele vrijwilligers. En het
‘paleis om de hoek’ is opnieuw een echte volksschouwburg waar
iedereen tegen een democratische prijs kan genieten van cultuur
en vermaak. Meer dan reden genoeg voor het Havenbedrijf om
dit duurzame culturele project te steunen. De ‘can do’-mentaliteit
van de vele vrijwilligers en de gulle invulling van de schouwburg
naar de buurt toe is een verhaal waar we ons als haven en als
havenbedrijf in terug vinden.

Maar cultuur kent vele vormen en vele tradities. Beverse

Feesten H, of het als erfgoed erkende ‘Gansrijden’ B zijn culturele
manifestaties die verenigen, die mensen samenbrengen en de
haven en bevolking verbinden.

Wie van muziek houdt, komt regelmatig een sponsorvlag tegen
van de Port of Antwerp. Concerten en natuurlijk een van de
hoogtepunten van het zomers muziekleven, ‘Jazz Middelheim’ H.
Een tweedaags topevent voor de jazzliefhebber in de groene
omgeving van het Park Den Brandt. En laat nu net het Middelheim
Museum en Park aan de overkant van de straat liggen.

Het woord, daar hadden we het nog niet over gehad. Antwerpen
heeft jaarlijks een stadsdichter. Sommigen onder hen zoals Peter
Holvoet Hanssen en Joke van Leeuwen namen de haven als
inspiratiebron. Er staan gedichten op de boot waarmee je een
havenrondvaart kunt maken B, en de nieuwe Londonbrug kreeg
aan de onderkant een gedicht mee. Voortaan kan iedereen die

voor de openstaande brug staat te wachten zijn eigen poétisch
moment beleven met een gedicht van Stijn Vranken E.

Woord en beeld dragen we zelf ook uit door onze relaties
kunstboeken aan te bieden en zo de culturele en artistieke
rijkdom van deze stad te promoten. Van Mieghem, de Antwerpse
havenschilder bij uitstek, Panamarenko, eigenzinnig Antwerps
hedendaags kunstenaar die zijn verbeelding op een magische
wijze verwoordt met duikboten en vliegtuigjes, soms robuust
soms fréle, maar altijd van een ongelooflijke schoonheid die je
terug laten dromen als een kind.

Het mooie aan taal en beeld is dat het vele verschijningsvormen
kent die appelleren aan specifieke groepen. Naar aanleiding

van de opening van de Kieldrechtsluis lieten we een bekend
striptekenaar een stripverhaal maken. Een gratis hebbeding en
bijzonder gegeerd bij het jonge volkje. De publieksdagen in en om
de nieuwe sluis vooraleer ze werd overgeleverd aan het water,
waren al een voltreffer Bl. Maar met de graffiti-artiest die op
vraag van het Havenbedrijf de sluismuur een ‘muurschildering’
gaf, kreeg het feest nog meer kleur en glans. Ons geschenk

aan de scheepsbemanningen die de sluis passeren en de
havenwerknemers die in de buurt werken.

Een duurzame haven betekent immers ook duurzame
omgevingskwaliteit, beperking van de lichtvervuiling, goede
wegen, groen, natuurgebieden en kunst. En we doen dit niet
alleen. Veel van de bedrijven in de haven leveren diezelfde
inspanning, zoals ITC Rubis met een prachtige fototentoonstelling
langs een fietsroute B, of Katoen Natie met een sculptuur van een
bekend hedendaags kunstenaar voor het hoofdkwartier.

Maar soms kan je gewoon een bijdrage leveren door informatie
aan te bieden of door te faciliteren. Zo is de haven regelmatig

de locatie voor kunstfotografen, film- en televisieprojecten .
Praktische hulp, introducties, locatievoorstellen en suggesties zijn
in deze voor de makers minstens even waardevol.

Samengevat, Kunst, nautisch erfgoed, het maritiem museum,
cultuurevenementen, hedendaagse kunst, muziek, een
vernieuwde wetenschapsklas, toekomstonderwijs, een
beschikbaar terrein, ontspanning voor zeelieden, ... het is onze
manier van verbinden. ‘De Boodschapper’ van Ossip Zadkine
midden in de haven aan de Zandvlietsluis wist het al: de haven
van Antwerpen = de haven van ARTwerpen.
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Talent aan Boord

15 mei 2017. Havenschepen Marc van Peel opent een
tentoonstelling in het atrium van het Havenhuis. Schilderkunst,
fotografie, textiel- en juweelkunst. Op het Zaha Hadidplein voor
het gebouw staat een podium te wachten op een rist artiesten.
De lijst met artistieke zielen is gevuld met ‘bekende’ namen, geen
beroemdheden, maar collega’s waarmee we samenwerken, een

kleine selectie uit de 1580 werknemers die het Havenbedrijf rijk is.

Met ‘Talent aan Boord’ krijgen zij een podium, en ons bedrijf blijkt heel
wat artistiek talent in zijn rangen te tellen. Zij krijgen hun podium in
hun huis. Een initiatief dat naar meer smaakt en dat vele collega’s met
ver-bewondering slaat. Ook onze havenschepen is onder de indruk en
koppelt meteen een nieuw initiatief aan dit feestelijk gebeuren.

‘We zullen samenwerkingsverbanden aangaan met musea en
galerijen uit Antwerpen. Kunst mag in de publiekstrekker die het
Havenhuis is, een blijvende plek krijgen’, aldus de schepen.

Havenland - de haven
krijgt een gezicht

Het havengebied mag dan wel een economische
pool zijn, deze 12.000 hectare grote site is meer
dan alleen maar de werkplek voor zo'n 61.000
mensen en bedrijven. Het is ook een gebied

met natuurgebieden, recreatiemogelijkheden,
cultuurhistorische sites, fiets- en wandelpaden, bezoekerscentra
en dorpskernen. Om de recreatieve mogelijkheden en de
landschappelijke kwaliteiten beter te ontsluiten en toegankelijk te
maken, heeft het Havenbedrijf samen met een aantal stakeholders
‘Havenland’ opgericht.

‘ auenuU3ngH

In het gebied dat verschillende gemeenten, steden en twee
provincies overkoepelt met de Schelde als essentiéle levensader,
is zoveel te beleven. Havenland is het antwoord op de groeiende
vraag naar een verbindend platform voor onthaal en recreatie
in en rond het havengebied. Dankzij een sterk merk willen we
de bestaande en toekomstige initiatieven rond erfgoed, natuur,

ontspanning, horeca, cultuur, sport en economie met elkaar
verenigen onder één duidelijke vlag.

Havenland wil in de eerste plaats een duidelijk uithangbord zijn
voor zowel omwonenden als Vlaamse, Belgische en internationale
bezoekers. Bedoeling is de bezoeker met een overkoepelend
platform te informeren en te verleiden tot een bezoek, zonder
daarbij het scala aan bestaande en sterke merken in het gebied
te overvleugelen.

Het zal dan ook niemand verwonderen dat het Havenhuis één van
de belangrijkste toegangspoorten is voor Havenland.




